
5 dagen Lyon

 Waar het noorden het Zuiden ontmoet!
 Aan de samenloop van de rustige Saône en de stormachtige Rhône.
 Hoofdstad van de Zijde en van de drie Gallo-Romeinse provincies.
 Schatkamer van architectuur en urbanisme erkend door UNESCO.
 Gastronomische metropool.

Verblijf in Hotel Charlemagne ****



Programma

Dag 1
- We vertrekken met onze comfortabele autocar richting Frankrijk en 

onderweg genieten we van een ontbijtstop.
- Eerste kennismaking met de stad tijdens een namiddagwandeling
- Terugkeer naar het hotel Charlemagne. Avondmaal in brasserie 

George.

Dag 2

- Ontbijt in het hotel.
- Stadswandeling die u naar alle belangrijke bezienswaardigheden zal 

brengen. 
- Daarna nemen we de Funiculaire naar Fourvière. Hier ligt de 

beroemde basiliek van Lyon en de Gallo-Romeinse amfitheaters.
- Vanop de top van de heuvel heeft u een prachtig uitzicht op Lyon.
- Het prachtige park des Hauteurs is ook een aanrader en leidt naar de 

hoofdbezienswaardigheid: de 72 meter lange Passerelle des Quaters-
vents, een viaduct.

- Lunchen (3-gangen menu) doen we in een typische ‘Bouchon 
lyonnais’, kleine karakteristieke restaurantjes waar je heerlijk 
streekgerechten kan nuttigen.

- Vervolgens brengen we een bezoek met een lokale gids aan Vieux 
Lyon, dat bestaat uit de wijken Saint-Georges, Saint-Jean en Saint-
Paul. Hier treffen we één van de grootste verzamelingen aan in 
Europa van huizen uit de Renaissance. 

- Tenslotte bezoeken we nog een workshop L’atelier de Soierie, een 
klein maar gastvrij atelier dat zich al sinds 1890 toelegt op het 
bedrukken en verven van zijden stoffen.

- Via het mooie stadhuis, Fontaine Bartholdi, Palais de la Bourse 
wandelen we terug naar ons hotel.

-

- Ontbijt in het hotel.
- Na het ontbijtbuffet rijden we naar Colmar, de ‘parel van de

Elzas’. Met het toeristentreintje maken we een rondrit door
o.a. de oude stadswijk ’La Petite Venise’ met haar mooie
vakwerkhuizen en balkons vol geraniums.

- Aansluitend vrije tijd en gelegenheid tot shopping van
lokale producten: wijn, bier, kaas, tafellakens en
theedoeken van Kelsch, aardewerk.

- Na de lunch rijden we dan naar het charmante stadje
Kaysersberg, het geboortedorp van Albert Schweitzer (de
dokter die in 1952 de Nobelprijs voor de vrede kreeg). We
maken er een stop en snuiven de sfeer op van dit nog erg
middeleeuws aandoend stadje: de kasteelruïnes, de smalle
steegjes met zijn geplaveide straatjes en houten huizen, de
versterkte brug en de kerk van het Heilig Kruis.

- Terugrit naar ons hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 3

Programma kan steeds aangepast worden indien gewenst.

Dag 4

- Na het ontbijt vertrekken we voor een dagexcursie naar het 
zuidelijk deel van de Beaujolais, ook ,het Land van de Gouden 
Stenen of ‘Klein Toscane’ genoemd. 

- We rijden naar Trévoux, de voormalige hoofdstad van de 
Dombes waar we eerst halt houden met mooie vergezichten 
op de Saône en de Ain. In de smalle, pittoreske straatjes rond 
de 14de eeuwse vesting valt heel wat te ontdekken over de 
invloed van het Dombes parlement op het denken over recht 
en vrede in Frankrijk. 

- Onze volgende stop is Villefranche-sur-Saône, de hoofdstad 
van Beaujolais.

- Na de lunch in Le Faisan Doré (Menu Tradition-3 gangen) of 
Les Coulisses vergezeld van een lekker wijntje rijden we verder 
via de schilderachtige route du Mont Brouilly (top op 480m) 
naar Odenas. Onderweg genieten we van panoramische 
vergezichten. 

- Bij Les Roches Bleues zijn we te gast voor een rondleiding en 
wijnproeverij, prachtig gelegen op de zonnige hellingen van 
de Mont Brouilly.

- Via het pittoreske stenen stadje Vaux-en-Beaujolais, gelegen te 
midden van een zee van wijngaarden, rijden we naar Oingt, 
zonder twijfel een van de mooiste dorpen van Frankrijk en het 
mooiste van het Rhône departement.

- Terugrit naar Lyon.
- ’s Avonds boorden we een boot voor een rondvaart met diner 

inclusief drankforfait op de Rhône en de Saône.

Dag 5

- Ontbijt en check out. 
- Uitstap naar de wijk La Croix-Rousse. Deze heerlijke vroegere 

arbeiderswijk ligt net als Fourvière hoog op een heuvel en heeft 
daardoor mooie doorkijkjes op het lager gelegen centrum en 
de rivieren. Croix-Rousse is een door Unesco beschermde wijk 
met een verzameling prachtige middeleeuwse straatjes vol 
renaissancehuizen in okerkleuren.

- Terug onderaan de heuvel staan we voor het Parc Tête d’Or, 
het grootste groengebied in de directe omgeving van het 
centrum.

- We sluiten deze voormiddag af met een lunch in een 
authentieke bouchon: Chez Georges.

- De rest van de namiddag kan ingevuld worden met enige vrije 
tijd of in overleg met de gids nog een bezoek. 

- Terugreis naar België.
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