Van Bogget reizen




Dag 1

Vertrek in de vroege ochtend richting Frankrijk.

Rond de middag aankomst in de lichtstad waar we starten met een bezoek aan het legendarische Musée
Grévin. Het wassenbeeldenmuseum is opgericht door journalist Arthur Meyer en vernoemd naar Alfred
Grévin (een Frans tekenaar, illustrator en ontwerper van theaterkostuums). Het opende op 5 juni 1882,
waarmee Musée Grévin het oudste wassenbeeldenmuseum van Europa is. Het museum telt 450 wassen
beelden van Franse en internationaal bekende personen zoals Brad Pitt, George Clooney, Elton John, Vladimir
Poetin, Louis de Funes, Stromae, Nolwenn Leroy en Charles Aznavour.

Op wandelafstand van het museum gaan we genieten van een drie-gangen menu.

We starten de namiddag met een stadsrondrit waar onze gids u de belangrijkste bezienswaardigheden zal
laten zien. We houden tevens een fotostop aan de wereldberoemde Eifeltoren.

Vervolgens gaan we aan boord voor een rondvaart op de Seine en genieten we van de stad vanop het water.
Een onvergetelijke ervaring.

Een uurtje later brengt onze Van Bogget chauffeur ons naar de feeérieke kerstmarkt aan La Defense waar u
vrij kan rondwandelen en kan wegdromen in deze winterwonderland van Parijs.

Volgeladen met mooie herinneringen en kerstcadeautjes sluiten we onze eerste dag af en rijden we naar ons
hotel dat op slechts 6km van de kerstmarkt ligt.

Dag 2

Na het ontbijtbuffet brengt onze chauffeur ons naar Montmartre waar onze gids via een begeleide wandeling
u alles vertelt over deze historische belangrijke heuvel van Parijs.

Na deze ontdekking genieten we van een 3-gangen lunch.
De rest van de namiddag heeft u vrij om zelf op stap te gaan. We parkeren aan de Opera Garnier waar zich
vlakbij de zeer gekende winkelgalerijen 'Galeries Lafayette' bevinden en u naar hartelust uw laatste

kerstinkopen kan doen. Wie liever de stad nog wat verder ontdekt, uw gids geeft u graag advies.

In de late namiddag terugreis naar Belgié.

Prijs op aanvraag
Via mail: marc.groups@vanbogget.be





