Van Bogget reizen

8 daagse Magisch Ierland

Magisch lerland.

Tijdens deze 8-daagse rondreis maak je kennis met de imposante westkust van Ierland. Het is
hier waar veel van lerlands mythen en legenden hun oorsprong vinden. Ierland heeft niet voor
niets de bijnaam ‘Emerald Isle’: Eiland van Smaragd. Alle kleuren groen schitteren je tegemoet
als je de enorm groene, uitgestrekte natuur ervaart.

Het is een gebied van ongekende schoonheid met een rijke geschiedenis, tot wel 5000 jaar
terug. We bezoeken historische en archeologische locaties, waaronder het beroemde Rock of
Cashel. Ook de middeleeuwse stadjes staan op ons programma, Kilkenny, Corck en natuurlijk de
stad Dublin, waar onze reis start. Dat de Vikingen hun sporen nalieten in dit gebied is ook op
veel plekken te zien tijdens onze reis.

Voor natuurliefhebbers zal deze reis een onvergetelijke ervaring worden. Langsheen de Ring of
Kerry of de cliffs of Moher zullen de fototoestellen niet stilstaan, de imposante woeste natuur zal
niemand onverschillig laten.

Tijdens deze reis verblijven we in 3-en vier sterren hotels.

Voor wie graag kennis maakt met het groene lerland, is dit de ideale rondreis, céad mile failte.



Van Bogget reizen

Programma

Dag 1

- Transfer naar de luchthaven Brussel.

- Rechtstreekse vlucht naar Dublin.

- We maken kennis met de stad die gesticht werd door de Vikingen
rond 988 AD en inmiddels is uitgegroeid tot een metropool met een
bevolking van meer dan een half miljoen inwoners.

- Na de wandeling in de binnenstad heeft u nog wat tijd om te genieten
van de Ierse gastvrijheid in een van de vele pubs, gelegen in het
bekende Temple Bar-gebied.

- Hotel check in avondmaal.

Dag 2

- Ontbijt in het hotel.

- Bezoek aan de Jameson whiskey distilleerderij.

- Excursie naar Newgrange waar we zo'n 5200 jaar terug in de tijd, reizen
met een ondergronds bezoek aan een neolithisch ganggraf.

- Terug naar ons hotel in Dublin voor avondaeaal en overnachting.

Dag 3

- Ontbijt in het hotel.

- We verlaten Dublin en rijden doorheen county Tipperary (zingen mag)
naar Cork. Onderweg houden ze halt voor een bezoek aan de 'Rock of
Cashel’, een 60 meter hoge rots die boven het dorpje uitsteekt. De rots is
bezocht door St. Patrick, waar hij in 450 AD de koning van Munster
bekeerde tot het Christendom.

- Na te hebben genoten van een reis door de tijd op de Rock, reizen we
door naar de op een na grootste stad van De Republiek lerland, Cork. Het
grootste deel van de stad ligt op een eiland in de monding van de Lee-
rivier, die dwars door de stad stroomt. De haven van Cork is een van de
grootste natuurlijke havens ter wereld en een belangrijke Ierse zeehaven.
- Bezoek aan Cork.

- Hotel check in voor avondmaal en overnachting.

Dag 4

- Ontbijt in het hotel.

- We reizen door naar Killarney, waar we onderweg kunnen genieten van
de prachtige kustlijn van het Iveragh-schiereiland. We volgen de bekende
‘Ring of Kerry', één van de mooiste routes van het land. De rit is vol
natuurschoon en spectaculaire landschappen, met ruige kusten, woeste
baaien, kale eilanden en groen glooiende heuvels. Onderweg maken we
meerdere tussenstops, zodat we alles goed in ons op kunnen nemen en
uiteraard kunnen vastleggen op foto.

- Hotel check in voor avondmaal en overnachting.

Dag 5

- Ontbijt in het hotel.

- We blijven vandaag genieten van lerland s imposante natuur
met de meer dan acht kilometer lange en 214 meter hoge
kliffen van Moher. Deze behoren niet voor niets tot de meest
bezochte bezienswaardigheden van lerland. De imposante
kustlijn spreekt al lang tot de verbeelding en wie goed tuurt
kan van alles in de rotsen herkennen. Met wat fantasie zie je op
het meest zuidelijke punt van de kliffen een hoofd van een
dame, turend over de zee.

- Na het imposante uitzicht goed in ons te hebben opgenomen,
reizen we door naar de stad Limerick.

- Hotel check voor avondmaal en overnachting.

Dag 6

- Ontbijt in het hotel.

- Bezoek Limerck.

- We reizen verder in noordwestelijke richting naar het
graafschap Mayo, een rit door het prachtige lerse landschap.
Aangekomen in Mayo, bezoeken we Achill Island, het grootse
eiland van Ilerland, dat met een draaibrug verbonden is aan het
‘vaste land'. Het eiland bestaat voor het grootste deel uit
onontgonnen veengronden en beschikt over een ruwe kustlijn
en mooie stranden.

- Hotel check in voor avondmaal en overnachting.

Dag7

- Ontbijt in het hotel.

- Vandaag reizen ze verder terug richting Dublin, maar houden
nog een laatste stop in Tullamore waar we de tweede bekendste
whisky distilleerderij bezoeken.

- Na een proevertje voor de liefhebbers, bezoeken ze nog Birr
Castle Demesne, een kasteel uit 1620.

- Avondmaal en overnachting.

Dag8

- Ontbijt in het hotel.
- Check out en terugreis naar Dublin voor de terugvlucht naar
Belgié.

Prijs op aanvraag

via mail: marc.groups@vanbogget.be of telefonisch: +32 0477225932

Algemene voorwaarden Van Bogget Reizen: www.vanbogget.be

Bankrekeningnummer: BE 85 4153 0991 4106
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