Van Bogget reizen

Zeeland het land van de wereldbekende waterwerken, ongerepte
natuurgebieden, het land van zee, lucht en groen
Noord Beveland - Watersnoodmuseum in Ouwerkerk
en de oude havenstad Zierikzee

Vertrek om 08u00 te .... via de Westerschelde tunnel bereiken we onze koffiestop in
Lewedorp en maken we kennis met onze gids die ons een ganse dag zal begeleiden en
informeren tijdens de mooie passages.

We hervatten onze route via Kats en zien in de
verte het monument van de 112 verdronken
dorpen aan de voet van de zeedijk staan.

Na Colijnsplaat, waar we het monument van
het *‘Wonder van Colijnsplaat’ gaan zien
bereiken we via de Zeelandsbrug het
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

De vier caissons, die gebruikt zijn voor de sluiting van het laatste stroomgat. Als je het
museum binnenloopt, stap je in de geschiedenis van het water van '53 tot nu.

Het Watersnoodmuseum neemt je mee in de belevenissen van gewone mensen met een
bijzonder Verhaal over Water. Over de Ramp van ‘53, over de wederopbouw en over de
overstromingen die nog altijd, over heel de wereld, plaatsvinden. Dat doen we met
ontroerende verhalen, indringende foto’s (ong. 20.000) en authentieke filmbeelden.

Eén van de vrijwilligers verteld het verhaal over De Ramp, de caissons en het
Watersnoodmuseum. De inleiding wordt afgesloten met polygoonbeelden uit
1953. Daarna kunt u de rest van het museum op eigen gelegenheid en eigen
tempo bezoeken, waarbij u eventueel gebruik kunt maken van een gratis
audiotour.

Na dit boeiend bezoek is het tijd om de hongerige magen te spijzen en gaan we aan
tafel voor een broodmaaltijd bestaande uit soepje van de dag, zachte broodjes,
ham en kaas, krentenbol, koffie of thee, melk en jus d’orange.

We hervatten onze route naar de oude havenstad Zierikzee met een rijke historie.




Van Bogget reizen

In de late middeleeuwen was Zierikzee een
belangrijk handelscentrum. De
overblijfselen van deze periode zijn nog
door de gehele stad te vinden. Zo zijn er
meer dan vijfhonderd monumenten zoals
de stadswallen en poorten en he stadhuis
te bewonderen. Het stadje staat dan ook
niet voor niets in de top 10 van
Nederlandse monumentensteden.

Zierikzee heeft ook en leuk aanbod aan winkeltjes, zo zijn er vele kleine lokale
boetiekjes die de stad sfeervol charmant en uniek maken. Ook de horeca is rijk
vertegenwoordigd met tal van terrassen en bruine cafés.

Na de stadstour o.b.v. onze gids kan u verpozen op één van de terrasjes...
We keren terug naar Lewedorp waar we onze mooie dag afsluiten met een diner.

e Soep van de dag

o Kalkoengebraad met Zeeuws spek en Champignonsaus, frietjes, warme

groenten en salade
o Dessert.

Retour huiswaarts, aankomst voorzien omstreeks 21u00.

De prijs per persoon bij min. 40 betalende personen is 86

euro. Inclusief deze prijs:

-comfortabel autocarvervoer volgens de wettelijke rij-en rusttijden één chauffeur
-1 gids/begeleider van vertrek tot retour

-koffiestop: koffie of thee en Zeeuwse boluskoek

-inkom en inleiding Watersnoodmuseum

-lunch zoals beschreven

-bezoek aan Zierikzee o0.b.v. onze gids

-diner: driegangenmenu.






