
10 daagse Schotse Hooglanden

My heart is in the Highlands...

Wie aan Schotland denkt, ziet stoere kastelen en burchten, een ruig en afwisselend landschap met langgerekte bergruggen en rijke historische 
steden. Beroemde whiskystokerijen, waar het edele vocht al eeuwenlang volgens oud familierecept wordt gebrouwen. Schotten zijn een trots 
volk, waar kilt en doedelzak niet alleen op hoogtijdagen uit de kast worden gehaald. Het is dus niet voor niets dat Schotland bij velen hoog op de 
verlanglijst staat om nader kennis mee te maken. Al is het alleen maar om zelf eens aan de oevers van één van de meest spraakmakende meren 
ter wereld te staan, Loch Ness...met zijn beroemde bewoner Nessie.

Onze Van Bogget Schotlandreis is er eentje die u nog lang zal bijblijven. We maken kennis met de twee grootste steden, Glasgow en Edinburgh, 
waar we tevens het feest der feesten gaan meemaken, de Edingurgh Military Taptoo, een onvergetelijke ervaring! (Enkel indien de reis in 
augustus doorgaat) We trekken doorheen de Schotse Hooglanden en ontdekken zo het desolate indrukwekkende landschap. We houden halt op 
de mooiste en belangrijkste locaties en bezoeken de eilanden Mull en Iona met unieke flora en fauna.

We reizen vanuit Ijmuiden, NL, waar we de cruiseferry van DFDS nemen naar Newcastle, zo zijn ze heel vlug in Schotland. 

We verblijven steeds in 4*** hotels.



Programma
Dag 1

-   We rijden naar IJmuiden, waar we inschepen voor de overtocht per cruiseferry 
van DFDS naar Newcastle. De ferry vertrekt omstreeks 17.00 uur. Aan boord is 
verveling geen optie, want met een winkel, restaurants en entertainment is de 
overtocht al volop vakantie! Overnachting aan boord is in een 2-
persoonsbinnenhut met stapelbed op basis van logies. Het is mogelijk om tegen 
een toeslag een buitenhut en/of benedenbedden te boeken.

- Wij raden u aan om voor de overtocht een apart tasje met overnachtingsspullen 
mee te nemen als handbagage in de bus. De koffer blijft tijdens de overtocht in 
de bagageruimte van onze touringcar staan.

Prijs op aanvraag 

via mail: marc.groups@vanbogget.be of telefonisch: +32 0477225932

Algemene voorwaarden Van Bogget Reizen:  www.vanbogget.be Bankrekeningnummer: BE 85 4153 0991 4106

Dag 2

- Na aankomst rijden we dwars door Noord-Engeland naar Schotland. We 
verkennen Glasgow adv een korte stadstour. De prachtige kathedraal zal hierbij 
zeker niet ontbreken. We verblijven de komende twee nachten nabij Glasgow.

Dag 3

- De ochtend staat in het teken van het indrukwekkende Stirling Castle. Deze 
oude koninklijke residentie torent hoog boven het landschap uit, mooi gelegen 
op een vulkanische rots. Vervolgens bezoeken we het unieke natuurgebied de 
Trossachs, waar u op het serene Loch Katrine eventueel een boottocht kunt 
maken. Een mooie route brengt ons terug naar ons hotel in de omgeving van 
Glasgow.

Dag 5

- Door de prachtige Schotse Hooglanden rijden we naar het pittoreske 
Inveraray. We bezoeken het kasteel van de hertogen van Argyll, nog steeds het 
hoofdkwartier van de Campbell clan. Het indrukkende fort ligt aan Loch Fyne 
en heeft een mooie collectie antiek en schilderijen. Wist u dat de kerst-
afleveringen van Downton Abbey op dit kasteel zijn opgenomen? Aansluitend 
rijden we naar Oban, waar we de komende 2 nachten doorbrengen.

Dag 4

- Vandaag staat er een excursie naar Mull & Iona op het programma. Deze twee 
eilanden maken deel uit van de Inner Hebriden. Per ferry steken we over en 
maken een bustour door het mooie landschap van Mull, met een grillige 
kustlijn en unieke flora en fauna. Dan nemen we de veerpont naar het 
mystieke eilandje Iona, de bakermat van het Christendom in Europa. We 
bezoeken het Benedictijnse klooster en Reilig Odhrain, de koningsgraven.

Dag 6

- Langs de westkust rijden we noordwaarts. We stoppen in Ford William waar 
tevens lunchen. De liefhebbers kunnen eventueel een kleine tour maken naar 
het Glennfinnan viaduct (bekend uit de Harry Potter Viaduct). Een fraaie route 
leidt ons naar het beroemdste meer van Schotland: Loch Ness. Zou de bewoner 
zich vandaag toch even tonen? We bezoeken de ruïne van Urquhart Castle aan 
het meer. Na dit bezoek rijden we naar ons hotel voor de overnachting in de 
Highlands.

Dag  7

-  We brengen een bezoek aan Blair Castle gelegen in het Graafschap van 
Perthshire en de thuisbasis van 19 generaties Stewarts en Murrays of Atholl. Wist 
u dat de Hertog van Atholl er nog steeds een privélegertje, de Atholl Highlanders, 
op na houdt? Na een bezoek aan dit markante kasteel rijden we zuidwaarts naar 
het gezellige Pitlochry, waar we lunchen. De komende twee nachten verblijven 
we nabij Edinburgh.

Dag 8

- Edinburgh is absoluut één van de meest aantrekkelijke steden van Europa! We 
ontdekken de stad al wandelend. Gebouwd op meerdere heuvels, telt 
Edinburgh talrijke historische gebouwen, waaronder het fameuze kasteel, hoog 
gelegen op Castle Rock aan het begin van de Royal Mile. Deze vroegere 
hoofdweg loopt door het centrum van de oude stad en verbindt het kasteel met 
Holyrood Palace, waar de koning verblijft wanneer hij in Schotland is. De 
schitterende steegjes zullen u betoveren door de bijzondere Schotse muziek, 
die uit de gezellige pubs klinkt.

- Vanavond wijn ze vqn de partij bij de Military Tattoo. Dit spektakel wordt 
traditioneel gehouden op het plein voor het prachtig verlichte Edinburgh 
Castle. Over de smalle ophaalbrug komen drumbands en doedelzakspelers in 
vol ornaat onze kant op, begeleid door vaandelzwaaiers en dansers. Een 
onvergetelijke ervaring!

Dag 9

- Voordat we richting Newcastle rijden, brengen we eerst nog een bezoek aan 
de Port of Leith, de haven van Edinburgh, waar we het voormalige koninklijke 
jacht, The Royal Yacht Britannia, bezichtigen. U ziet onder meer de woon-, 
werk- en slaapvertrekken van de (voormalige) koningin Elisabeth en de 
bruidssuite van de huidige Koning Charles en Diana. Aansluitend de overtocht 
per cruiseferry naar IJmuiden. Overnachting aan boord in een binnenhut met 
stapelbed (heeft u voor de heenreis een andere categorie hut geboekt, dan is dit 
ook het geval voor de terugreis).

Dag 10

- Rond 09.30 uur zal de ferry weer aanmeren in IJmuiden en na de ontscheping 
rijden ze terug naar België met heerlijke mooie herinneringen aan onze 
Schotland reis.
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