
5 dagen 'festival van de smaak' in Turijn en Piemonte.

Cultuur en gastronomie in Piemonte.

Een gevarieerd gebied in het Noordwesten van Italië. Turijn is de hoofdstad. In het noorden de Alpen, in het zuiden de Povlakte en de 
glooiende  heuvels bedekt met wijngaarden. Piemonte is natuur, cultuur en gastronomie. De streek bij uitstek voor liefhebbers van 
kostbare wijnen en eeuwenoude tradities. Hier ontstond de slow food beweging en werd de universiteit voor gastronomische 
wetenschappen opgericht. Een bezoek aan het barroke landgoed, kasteel San Marchesi Alfieri gelegen op het hoogste punt van het dorp 
San Martino Alfieri, gevolgd door een heerlijke lunch met degustatie van 3 soorten wijn uit hun kelders.

Turijn is door velen alleen maar gekend om: de Lijkwade, Fiat, Martini, Nutella, Juventus,… Maar Turijn is ook een aantrekkelijke 
charmante barokke stad met een rijke geschiedenis en die gaan we ontdekken. 

Het Koninklijke Paleis Venaria Reale staat tevens op ons programma en vanuit Sassi  brengt het kabeltreintje ons naar de beroemde 
Superga Basiliek.

Tot slot bezoeken we Bra, de thuishaven van de Slow Food. Er wordt onder andere de worst Salsiccia di Bra gemaakt en een kaassoort 
die de naam van de stad draagt. 

Kortom, een reis om uw vingers bij af te likken! Deze City trip kan zowel met het vliegtuig (vanuit Brussel) geboekt worden als met onze 
eigen touringcar, dan wordt het een 7 daagse.

Verblijf in 4 sterren Spa Hotel Grand Sitea in het centrum van Turijn. 



Programma

Dag 1

- Transfer naar de luchthaven Brussel.
- Rechtstreekse vlucht naar Turijn met Brussels Airlines.
- Transfer naar Grand Hotel Sitea 4* of gelijkwaardig.
- Met een lokale gids gaan we op verkenning in het historische 
centrum van Turijn: de Piazzetta Reale, Piazza Castello, ruim 
overweldigend en omringd door paleizen en een juweel van 
een barokke kerk de San Lorenzo. Langs het Teatro Regio en 
de Via Po, een gezellige winkelstraat komen we op de Piazza 
Vittorio Veneto, één van de grootste pleinen ter wereld.  
Verder Piazza San Giovanni en de beroemde Duomo, waar de 
controversiële
“Lijkwade van Turijn” achter dik glas en volledig toegedekt 
wordt bewaard.

- Terug naar ons hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 2
- Ontbijt in het hotel.
- Vertrek met de bus naar het landgoed, kasteel San Marchesi 
Alfieri. Tegenwoordig is het paleis in handen van drie zussen. Zij 
zijn nichten van de laatste telg uit het Alfieri geslacht – een 
ongehuwde gravin die zonder nageslacht een einde maakte aan de 
bloedlijn. Deze familie heeft ook nog historische banden met het 
Belgische koningshuis.  (Markiezin Alfieri is de nicht van koningin 
Paola, die hier in de zomermaanden wel eens komt logeren.

- We bezoeken het kasteel, de wijngaard en lunchen er begeleid met 
3 soorten wijn van hun landgoed.

- Na dit exclusief bezoek vertrekken we langs de Strada Communale 
di Valle Langhe naar Alba. Deze heuvelachtige streek met wijn, 
hazelnoten, perziken, kaas en witte truffels, werd door de Unesco 
volledig tot werelderfgoed geklasseerd. Bezoek aan Alba gesticht 
door Kelten en Liguriërs, en omgeven door een waanzinnig mooi 
landschap met wijngaarden.

- Terugrit naar Turijn voor het avondmaal en tweede overnachting in 
ons hotel.

Dag 3

Dag 4

- Ontbijt in het hotel.
- We rijden naar het levendige stadje Bra, de thuishaven van de 
Slow Food. Er wordt onder andere de worst Salsiccia di Bra 
gemaakt en een kaassoort die de naam van de stad draagt. 
Iedere 2 jaar wordt in de stad de kaasmanifestatie Cheese 
gehouden. In het monumentale centrum voert de Barokstijl de 
boventoon zoals het Palazzo Communale en de kerk Sant
’Andrea.

- Na een lichte lunch op basis van regionale gerechten en wijn 
rijden we naar Lingotto. Deze voormalige Fiat fabrieken 
werden in 1982 door Renzo Piano omgebouwd tot een modern 
centrum met winkels, bioscopen, restaurants, een groot 
auditorium. We bezoeken het juwelenkistje van Lingotto: de 
kleine maar bijzondere kunstcollectie van de fiatbazen: de 
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli.

- Terug naar ons hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 5

- Ontbijt in het hotel.
- Vandaag kan u genieten op eigen tempo van Turijn. Vrije 
dag tot de luchthaventransfer om 15u00 voor de terugvlucht 
naar België om 18u05.

- Aankomst in Zaventem om 19u40 en vervoer naar de 
respectievelijke afstapplaatsen.

Prijs op aanvraag 
via mail: marc.groups@vanbogget.be

Algemene voorwaarden Van Bogget Reizen:  www.vanbogget.be Bankrekeningnummer: BE 85 4153 0991 4106

-
-
Ontbijt in het hotel.
Vandaag bezoeken we het Koninklijke Paleis Venaria Reale, een 
prachtig uitgestrekt landgoed, een barok paleis met prachtige 
tuinen en groot park. Dit buitenverblijf is waarschijnlijk 
gebouwd om te wedijveren met het Versailles van Lodewijk 
XIV. Het is een groot paleis met een nog vele malen grotere 
tuin. Deze koninklijke residentie van het huis van Savoie van de 
17e en 18e eeuw is sinds 2007 terug open voor het publiek en 
staat op de lijst van Unesco-Werelderfgoed.

- Na een vrije lunch (aan de Venaria), rijden we naar het station 
van Sassi waar we met het kabeltreintje de beroemde Superga 
Basiliek bereiken. Deze barokke kerk staat boven op een 669 m 
hoge heuvel. Vanaf hier heb je bij helder weer een prachtig 
uitzicht over Turijn, de heuvels en de Alpen.

- Terugrit naar Turijn voor het avondmaal en tweede 
overnachting in ons hotel.
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