
4 - daagse Picardië

We verblijven in Hotel Marotte 5* Amiens (of gelijkwaardig)

Het elegante en verfijnde hotel Marotte (narrenstok) is een voormalig bankgebouw (1854) in 
Amiens, dat volledig werd gerenoveerd en aangepast aan zijn nieuwe bestemming. De liefde 

voor de Belle-Epoque stijl, spat hier van de muren. Van hieruit is het 7 à 8 minuten 
wandelen naar de kathedraal in het oude centrum.



Programma
Dag 1

- Vertrek in de vroege ochtend, kennismaking met onze gids en richting Frankrijk. Onderweg voorzien we een koffiestop in Le 
Quesnoy.

- Na dit pittoresk moment gaan we naar Péronne, dat samen met Albert en Bapaume, het centrum vormde van de Somme veldslagen 
in 1916.

- Bezoek aan L’Historial de la Grande Guerre. Dit museum toont NIET het militair geweld, maar de andere zijde van de wereldbrand 
1914-’18.

- Lunch in het restaurant van het museum.
- Onderweg naar ons verblijfshotel Marotte ***** in Amiens, stappen we uit bij het Nationaal Australisch-Nieuw Zeelands 
Oorlogsmemoriaal in Villers-Bretonneux. West-Europa herdenkt de wapenstilstand op 11 november; Australië en Nieuw-Zeeland 
herdenken ‘ANZAC Day’ op 25 april.

- Hotel check in, avondmaal en overnachting.

Dag 2

- Nadat het stijlvolle Marotte ons heeft uitgezwaaid, richten we ons op Guise (120 km) een stadje omringd door bastide 
dorpjes –typisch voor de Thierache.

- Bezoek Guise met aansluitend lunch.
- Vervolgens rijden we verder noordoostwaarts naar Sars-Potteries, voor een bezoek aan MusVerre centrum voor 

aardewerk en glaskunst.
- Terugreis naar België.

Dag 4

- Na het ontbijt bezoek aan Amiens. Een lokale gids zal ons een en ander onthullen over de trots van Amiens: de Notre Dame 
kathedraal – de grootste kerk van Frankrijk, mocht u eraan twijfelen!  Maar vooral een iconische plaats, Niet alleen omwille van de 
architectuur en het patrimonium, maar ook omwille van de ‘historie’, die hier tastbaar is. Zo hebben diverse Commonwealth 
regimenten hier hun eigen
‘herdenkingshoekje’

- Lunch in Saint Leu.
- Voor het namiddagprogramma gaan we ondergronds. De Romeinen maakten van Amiens (Samarobriva Ambianorum in hun tijd), 
het tweede belangrijkste steunpunt in Gallië. De sporen daarvan zijn het meest zichtbaar gebleven in het 2km lange, 300 kamers 
tellende onderaardse gangenstelsel van Naours, dat geheel met de hand werd uitgegraven in de krijtbodem. 

- Terugrit naar het hotel voor het avondmaal en tweede overnachting.

Dag 3
- Na het ontbijt gaat het richting zuid naar een van de meest pittoreske dorpjes (villages fleuries) van Frankrijk: Gerberoy (70 km). 
Bij het verlaten van Amiens rijden we door de buurt waar romancier en futurist Jules Verne het grootste deel van zijn leven 
doorbracht.

- Lunch te Gerberoy.
- Na de lunch rijden we naar Beauvais (10 km) op het Picardisch plateau. We bezoeken de kern van het stadspatrimonium –St. 
Pieters kathedraal (hoogste van Frankrijk), het indrukwekkende astronomisch uurwerk van Auguste Vérité plus het vroegere 
bisschoppelijk paleis. We bezoeken tevens de Galerie Nationale de la Tapisserie, een must see!

- Terugrit naar het hotel voor het avondmaal en derde overnachting.
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